Bijbelse lijnen voor het huwelijk

Wij worden als christelijke gemeente aangespoord om het huweliik in ere te houden (Hebr.

13:4)

. De volgende Bijbelse lijnen zijn voor ons essentiéle uitgangspunten voor het huwelijk:

Het huwelik tussen €én man en één vrouw is direct verbonden met de schepping - zo
heeft God het bedoeld (Gen. 2:24; Mat. 19:5; Ef. 5:31).

Man en vrouw zijn voor elkaar geschapen en komen het meest tot hun doel binnen
een huwelijk (Gen. 2:18-25).

In een huwelijk zijn man en vrouw door God samengevoegd (Mal. 2:14; Mat. 19:4). |
Het huweliik is een verbond van liefde en trouw — zoals God zich in liefde en trouw |
verbindt aan zijn volk/zijn gemeente (Ef. 5:22-33). : |
Seksudliteit hoort thuis in de bescherming en intimiteit van het huwelijk; de Bijbel gaat
ervan uit dat man en vrouw rein het huwelijk ingaan (Lev. 18; Deut. 22; Hebr. 13:4).

In de Bijbel is de kinderzegen (als God die geeft) onlosmakelijk verbonden met het
huwelijk tussen man en vrouw (Psalm 128; 1 Kor. 7:14).

De huwelikssluiting is een publieke aangelegenheid, voltrokken door een bevoegde
instantie, in bijziin van getuigen (Ruth 4:9-10; Mal. 2:14; Joh. 2; Rom. 7:2).

Samengevat gaat het in een Bijbelse visie op het huwelik om:

de samenhang van liefde, trouw, seksudliteit en kinderzegen (als God die geeft);
het publieke karakter van de huweliikssluiting; de verbintenis is een zaak van de
gemeenschap, de familie, de gemeente.

Het huweliik is zoals God het bedoeld heeft vanaf de schepping. Daarmee is het huwelijk een
instituut dat persoonilijke situaties en opvattingen overstijgt. Het huwelijk is niet alleen een
zegen voor twee mensen die de zin ervan inzien, maar kan tot zegen worden ook als een stel
de noodzaak of meerwaarde nu niet onderkent. Verder is het huwelijk een instituut met grote
maatschappelike betekenis.



Samenwonen

De Bijbel roept ons op om het huwelik hoog te houden (Jezus, Paulus, Hebreeén). Vinden we
de essentie van het huwelijk ook terug bij (geregistreerd) samenwonen? Ons antwoord is nee,
want:

e het publieke karakter van de verbintenis verdwijnt;

e de samenhang van liefde, trouw, seksudliteit en kinderzegen wordt losgelaten:

- de beéindiging en ontbinding van het samenlevingscontract en het
partnerschap is eenvoudiger gemaakt; in de regelgeving wordt geanticipeerd
op beéindiging en ontbinding; de duurzaamheid van de relatie en de
opdracht om trouw te zijn worden relatief;

- dlternatieve samenlevingsvormen kennen in principe maar één ouder; de
vrouw is wel de moeder van de kinderen, maar de man is niet automatisch de
vader; tussen de biologische vader en het kind bestaat geen familierechtelike
relatie (bij een geregistreerd partnerschap kan de man het kind alsnog
erkennen of adopteren).

Wij houden vast aan het huwelijk zoals wij dat kennen: burgerlijk, wettelik, bijoels.

Wanneer man en vrouw elkaar frouw beloven, verdient dat de best denkbare bescherming.
Volgens de Bijbel en ook in onze samenleving biedt het huwelik de beste bescherming, beter
dan alternatieve samenlevingsvormen.

Als dit ons standpunt is, welke consequenties heeft dat voor het dopen van kinderen en voor
deelname aan het heilig avondmaal wanneer mensen wel als man en vrouw samenwonen,
maar niet frouwen?

Doop

De doop betekent behalve de inlijving in Gods verbond ook een inwijding in de gemeente
en veronderstelt dat ouders bereid zijn om zich met hun kind te voegen in de lijn die de
gemeente aanhoudt. Daarom verwachten we van ouders die hun kind ten doop houden,
dat zij getrouwd zijn.

Avondmaal

Van gemeenteleden die deelnemen aan het heilig avondmaal verwachten wij dat zij de
Bijbel volgen ook waar het samenwonen en frouwen betreft. Van samenwonende
gemeenteleden verwachten wij dat zij zich bezinnen op het huwelijk, omdat wij geloven dat
dat de weg is die God wijst voor mensen die als man en vrouw samenleven. We willen graag
met die stellen in gesprek gaan en in gesprek blijven, waarbij we ons realiseren dat dat de
nodige tijd kan vragen. Maar we voeren die gesprekken wel met de verwachting dat men
zich uiteindelijk wil voegen in de lijn die we als gemeente aanhouden en dus dat er door hen
een keuze gemaakt wordt.

Overigens beschouwen wij het afwijzen van samenwonen niet als een veroordeling van
mensen die mogelik onwetend en wellicht te goeder trouw voor samenwonen hebben
gekozen. Waar we ons als gemeente tegen keren, is een maatschappelike ontwikkeling die
de Bijbelse opvatting over het huwelijk ondermijnt en die niet overeenstemt met Gods Woord.



Echischeiding en herfrouwen

Bijbelse gegevens

Het eerste dat we over echtscheiding en herirouwen moeten zeggen is dat de Bijbel alle
nadruk legt op de onontbindbaarheid van het huwelijk (Mat. 19:6; 1 Kor. 7:10-11) en op het
karakter van het gegeven jawoord (Mat. 5:32-37).

Oude Testament

e In het OT wordt scheiding geregeld d.m.v. de echtscheidingsbrief wanneer er sprake
is van ‘iets schandelijks' (Deut. 24:1-4). Jezus zegt later dat deze mogelijkheid (in Marc.
10:3-5 zelfs een ‘gebod’) door Mozes geregeld is ‘'vanwege de hardheid van uw hart’
(Mat. 19:8) — dus als noodmaatregel.

o Het OT laat diversiteit zien in de ethiek t.a.v. echtscheiding en hertrouwen: voor
priesters golden andere voorschriften dan voor ‘de gewone man' (Lev. 21:7, 14; vgl.
Ez. 44:22).

Bergrede
e In Zijn onderwijs (Mat. 5:27-32; Mat. 19:1-12) gaat de Here Jezus in tegen de toen
heersende praktijk van echtscheiding ‘om dllerlei redenen’ (Mat. 19:3). Hij neemt
afstand van de casuistiek en de noodmaatregelen en gaat terug naar de kern: van
de regelifjes en de vitzonderingen terug naar de bedoeling van de Schepper. Niet om
een nieuwe wet te stellen, maar om Gods bestaande inzetting te handhaven en die
door te laten dringen tot ons hart.
¢ Inde Bergrede (Mat. 5; Marc. 10; Luk. 16) maakt Jezus duidelik dat we niet moeten
kiezen voor een wettische benadering, alsof echtscheiding na overspel geen
probleem is, terwijl het in alle andere gevallen taboe is. Nee, in alle gevallen moeten
we, in navolging van Jezus, gericht zijn op verzoening en vraagt het huwelijk, als het
r enigszins mogelijk is, om voorizetting.
gsheim van een gemeente of maatschappij zonder echtscheiding ligt in een
naakt leven naar Gods bedoeling, zoals Jezus dat in de Bergrede voorstelt.
aliteit van de zonde (‘de hardheid van uw hart') vraagt kennelijk om
maairegelen, om de chaos niet nég groter te maken.
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Nieuwiestamentische gemeente
¢ In de nieuwtestamentische gemeente vraagt een nieuwe situatie om nieuwe
anfwoorden: Paulus geeft richtlijinen voor huwelik en echtscheiding tussen gelovigen
en ongelovigen (1 Kor. 7:10-16). Hieruit valt af te leiden dat de gemeente van Christus
in een nieuwe situatie (niet voorzien of niet genoemd in de Bijbel) ook een standpunt
moet bepalen over scheiding. Zo'n nieuwe situatie vraagt om toepassing van het
onderwijs dat Jezus gaf.

Ook wij hebben te maken met de redliteit dat onze kerkelijke gemeente midden in een
samenleving staat waarin we — hoe moeilijk ook - moeten accepteren dat er huweliken
ontbonden zullen worden.

De keuze om een huweliik te ontbinden is de verantwoordelijkheid van gemeenteleden. De
kerkenraad draagt ook een verantwoordelikheid. Zo is een van de verantwoordelijkheden
om foezicht te houden op de zuivere en heilige bediening van Woord en Sacrament. Welke
consequenties hebben echischeiding en eventueel hertrouwen voor deelname aan
sacramenten en bijvoorbeeld het zitting nemen in de kerkenraad? (Zie voor dit laatste punt
paragraaf De kerkenraad.)

Sacramenten
Aan gemeenteleden die in een scheidingsprocedure geraken, zal worden gevraagd om
lopende deze procedure niet deel te nemen aan het heilig avondmaail.

Schuld belijden



Als gemeenteleden officieel zijn gescheiden en er met de ex-partner en andere betrokkenen
(kinderen, families) oprecht is gesproken over schuldbelijdenis en vergeving, mag er vanuit
Gods genade opnieuw ruimte zijn om deel te nemen aan het heilig avondmaal. Dit proces
vraagt ook om pastorale begeleiding, om tijd, begrip en inlevingsvermogen van alle
betrokken partijen.

~ Schuldbelijdenis dient in het proces een plaats te krijgen. Waar dingen zijn misgelopen is het
bevrijldend en helend om aan elkaar en aan God om vergeving te vragen. Om vervolgens te
weten dat God vergeeft en een nieuw begin wil maken. Op welke manier dit vorm krijgt is
per situatie verschillend en zal op een pastorale, persoonliike manier uitgewerkt moeten
worden. Zo kan, als de 'tijd er rijp voor is', in de huiselijke kring een speciaal bezinningsmoment
worden georganiseerd. Ook kan er bij hertfrouwen (zie hieronder) aandacht zijn voor
aspecten als verootmoediging en schuldbelijdenis, vergeving en genade in de kerkdienst
voor de inzegening van het huwelik. Te denken valt dan aan een gebed of een lied van
verootmoediging.

Hertrouwen

Van gescheiden gemeenteleden die een nieuwe relatie aangaan, verwachten wij dat zij
zich bezinnen op het huwelijk, omdat wij geloven dat dat de weg is die God wijst voor
mensen die als man en vrouw samenleven (zie ook Samenwonen).

De kerkenraad zal - in lijn met de visie op samenwonen - in gesprek gaan en in gesprek
blijven. We voeren deze gesprekken met de verwachting dat men zich uiteindelijk wil
voegen in de Bijbelse lijn die we als gemeente aanhouden. Dit betekent dat er uiteindelik
door hen een keuze wordt gemaakt om - als men wil deelnemen aan de sacramenten - te
hertrouwen.

Als gemeenteleden deze Bijbelse lijn wilien voigen en hertrouwen, is er ruimte om met elkaar
in gesprek te gaan om evt. de nieuwe relatie kerkelik te laten inzegenen.

Pastoraat

De kerkenraad wil zich in voornoemde situaties ferughoudend en kwetsbaar opstellen. Ze
heeft zeker niet in elke situatie een passend antwoord; elke situatie is immers anders. Ons
gebed zal dan ook altijd zijn om in afhankelijkheid van de Here God adviezen te geven aan
gemeenteleden, dit vanuit een neutrale opstelling. De kerkenraad wil graag integer en
bewogen pastorale begeleiding geven, gedreven door de genade en de liefde van onze
Heiland, Jezus Christus. Het is een zoektocht, een worsteling om liefde en recht te verbinden.
Om samen met broeders en zusters die te maken krijgen met echtscheiding antwoorden te
zoeken op vaak complexe vragen.

Dit betekent dat de kerkenraad een verantwoordelijkheid heeft om de gemeente foe fe
rusten en te vormen over de Bijpelse instelling van het huwelik. Om nadruk te leggen op en
handvaten te geven voor een gezond huwelik dat — soms met vallen en opstaan —een leven
lang stand kan houden. Dit kan door de prediking, door de catechese en door cursussen.



